
Zondag 15 maart 2026, Vredebergkerk Oosterbeek, 4de zondag in de Veertigdagentijd. 

Voorganger: Irene Pluim, organist: Arie Vonk 

Welkom  

Moment van stilte – Ontsteken van licht 

Lied: Behoed en bewaar jij ons lieve God (twee coupletten – NB gewijzigde tekst) 

 

Behoed en bewaar jij ons, lieve God 

En geef geloof en vertrouwen: 

Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft  

Geef dat wij daar zelf aan bouwen (2x) 

 

Behoed en bewaar jij ons, lieve God 

Omgeef jij ons met jouw zegen 

Wees warmte en licht een menselijk gezicht 

En zet ons op nieuwe wegen (2x) 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

Vg. Laat ons waken en bidden, als bondgenoten van God en deze wereld 

Al.  Laat ons uw nabijheid ervaren 

Vg. Laat ons waken en bidden, als bondgenoten van God en deze wereld 

Al.  Help ons om een naaste te zijn voor wie op ons pad komt 

Vg. Laat ons waken en bidden, als bondgenoten van God en deze wereld 

Al. Open ons hart voor wie het leven moeilijk is, verdrietig, te zwaar om alleen te 

dragen 

Vg. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven 

Al. Leef in ons met liefde en zachtheid, met verlangen en vertrouwen 

Vg. Blijf ons roepen, inspireer ons, zet ons rechtop. 

Al.  Laat ons volhouden, vasthouden, de dageraad verwachten.  

       In het Licht van uw Liefde 

      AMEN 



 

Lied: Hold on! (Resistance singing) via geluidsfragment en a capella 

Hold on! Hold on! My dear ones, here comes the dawn! 

 

 

Aandacht voor de kinderen – Project van de Veertigdagentijd 

 

Lied: Wij reizen veertig dagen (m. LB 540) 

 
 

Wij zoeken en wij bidden 

om vrede voor elkaar. 

Want God is in ons midden, 

en maakt zijn toekomst waar. 

 

De kinderen en jongeren gaan met het Licht naar hun eigen ruimte 

 

De bijbel geopend:  

Lucas 22, 39-53 



 

(Paul Gauguin, 1848-1903) 
 
Overweging 

Lied: Blijf bij mij en waak hier met mij 

 

Lied: Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan (LB 536:4) 

 

Collecten (toelichting en rondgang) 

 

Gedenken met Lied: De Heer is mijn herder (LB 23b: 1.2) 



Gebeden – met Luthers avondgebed 

 

Heer, blijf bij ons 

want het is avond en de nacht zal komen. 

 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 

aan de avond van de dag 

aan de avond van het leven 

aan de avond van de wereld. 

 

Blijf bij ons 

met Uw genade en goedheid 

met Uw troost en zegen 

met Uw woord en sacrament. 

 

Blijf bij ons 

wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst 

de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Blijf bij ons 

in leven en in sterven 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

 

Vieren van de Maaltijd 

Lied: Brood hier gedeeld (Iona) 

 

 



Beker – gereikt vanuit vreugde 
Wijn ingekleurd door de pijn 
Teken dat het Hem verheugde 
Kwetsbaar te zijn 
Om in Gods naam 
De weg ten leven te gaan 
 
Handen – bereid om te delen 
Mensen, geplaatst in het licht 
Teken dat breuken wil helen 
Tot ons gericht 
Om in Gods naam 
De weg van liefde te gaan 
 

 

Onder het ontvangen en delen van brood en beker zingen we: 

- Laudate omnes gentes  

-  

- Behoed mij o God (LB 16b)   

- Goedheid is sterker dan slechtheid (Iona) 



 

 

 

Dankgebed met Onze Vader 

 

Lied: De vrede van de aarde en de hemel (Iona) 

 

 

 

Zegen 

 


